Vandaag ga ik in gesprek met Joop Pelmelay, een
39-jarige goedlachse man, vader van een 11-jarige
dochter uit Rotterdam. Speciaal voor het interview is
hij naar Katwijk gekomen. ‘Geen probleem hoor, dat
heb ik er graag voor over.

Succesverhaal

Als ik hem vraag waarom hij aan het interview wilde
meewerken is zijn antwoord: ‘Natuurlijk heb ik er goed
over nagedacht. Vooral of ik het interview anoniem wilde
houden of met foto en naam. Maar de verslaving is een
stuk van mijn leven, het heeft me gevormd tot wie ik nu
ben. Ik wil, en hoef dat niet te verstoppen. Bovendien heb
ik veel aan De Brug te danken, ik ben nu een jaar clean.

Waarom zou ik een succesverhaal niet willen delen?’

Joop praat graag en makkelijk. Je kunt zien
dat het goed met hem gaat. Hij is positief
en zit vol plannen. Als zzp'er werkt hij in de
muziekwereld, is dj, en geeft les in muziek
en dans. Graag tovert hij een glimlach op
het gezicht van een jongere.

‘Als kind was ik zelf ook een vrolijk ventje.
Mijn jeugd was fijn. Ik ben opgegroeid met
mijn moeder en mijn broer. Mijn vader heb
ik nauwelijks gekend, hij is jong overleden.
Mijn moeder zorgde ervoor dat we niets
tekortkwamen, dat ik een blije jeugd had!

Pluk de dag

En toch ontwikkelde zich een verslaving. Wat
wil je erover delen?

‘Het is lastig te duiden waar het precies
misging. Was het toch zo dat ik een
vaderfiguur miste? Wat in ieder geval een
stempel op mijn leven heeft gedrukt is het
overlijden van mijn neef. Een dieptepunt
in mijn leven. We scheelden niet veel in
leeftijd en groeiden met elkaar op. We
waren als broers voor elkaar. Zijn dood
kwam als een schok! Hij pleegde zelfmoord
onder invloed van harddrugs. Hij was nog
maar 18 jaar. In die heftige tijd heb ik me
voorgenomen dat ik geen dag wilde leven

zonder te genieten!

Pluk de dag was dus
je levensmotto. Toch
lukte dat niet?

‘Nee, ik sloeg er
namelijk in door, het
werd mijn valkuil.
Want iedere dag
gelukkig en blij zijn,
dat was gewoon niet
haalbaar. Ik ging
feesten, roken en
drinken, aan vrou-
wen geen gebrek.
Maar het bracht me geen geluk.

Dus ging ik blowen om de onrust uit mijn
lijf te krijgen. Ik speelde de rol van een po-
sitieve, blije Joop, maar vanbinnen voelde
ik me zwaar depressief. Steeds vaker had
ik een joint nodig om me rustig te maken.
Uiteindelijk kon ik geen dag meer zonder!

Bubbel

Wat deed dat met je?

‘Als je blowt, dan zit je in je bubbel, in het
moment. Je voelt je heerlijk! Dat gevoel
kan ik zo weer oproepen, zeker nu ik erover
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spreek. Maar het moment dat je je zo goed
voelt, duurt steeds korter naarmate je lan-
ger gebruikt. Daarna blijf je met een kater
achter. Het maakte me onzeker en bang.
Kijk, je denkt dat je je verslaving wel in de
hand hebt. Ik weet dat het geaccepteerd is
onder veel jongeren, maar het is gevaarlijk,
een sluipmoordenaar. Mij heeft het jaren in
zijn greep gehouden. Mijn leven bestond

uit het hunkeren naar een joint. Ik bedacht
hoe laat ik thuis kon zijn. Hoe laat ik dan
naar de shop zou kunnen. lk at niet, maar
ging in plaats daarvan blowen. lk voelde
me verdoofd en depressief. Mijn huis was
een grote puinhoop, echt smerig. Ik had
schulden en bietste bij mijn moeder om
geld. Ik heb haar, ze is een aantal jaren
terug overleden, daarmee veel verdriet
gedaan!

de brug
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Je bent nooit overgestapt naar harddrugs?
‘Nee, dat was iets wat ik met mezelf had af-
gesproken na het overlijden van mijn neef.
Zijn dood heeft me daarvoor bewaard,
denk ik’

Innerlijke stem

Je hebt zelf hulp gezocht, wat heeft De Brug
voor je betekend?

‘Er was altijd een innerlijke stem aanwezig,
een stem die zei: Joop, waar ben je nu mee
bezig?' Wie of wat het was? God?

Heel lang heb ik die stem weggeduwd,
maar op een bepaald moment kreeg ik ru-
zie met mijn toenmalige vriendin en sloe-
gen de stoppen door. Ik herkende mijzelf
niet en besefte dat er iets moest gebeuren.
Ik ben toen naar de dokter gegaan en heb
mijn verhaal verteld. Ik werd doorverwezen
naar De Brug. Daar voelde ik me begrepen.
Wekelijks kwam ik hier en sprak met mijn
trajectbegeleider Irma. Zij hielp mij om
mijn leven in kaart te brengen.

Ik had kort daarvoor ook de diagnose
ADHD gekregen en het was nogal een war-
boel in mijn hoofd. Soms wilde ik te snel,
dan werd ik teruggefloten.Joop, rustig
aan! Kijk eens waar je vandaan komt!” Irma
leerde me om prioriteiten te stellen. Wat
zijn de belangrijkste dingen in mijn leven?
Dat zijn mijn dochter, mijn vriendin en
muziek. Daar wil ik voor gaan. In je hoofd
gebeurt het, je moet het zelf doen. Als je
zelf niet wilt veranderen dan lukt het niet.
Irma hield me telkens een spiegel voor:
Waarvoor ben je hier? Wat wil je bereiken?
Dat hielp me om definitief te breken met
het blowen. Een jaar bleef ik onder bege-
leiding bij De Brug. Ik ben gaan sporten en
voel me nu zoveel beter en gezonder. In
plaats van uit te zien naar een joint kan ik
me nu verheugen op een goede maaltijd’

In de spreekkamer van De Brug hangt een
schilderij met de tekst: You can trust Him.
Joop wijst erop en zegt: ‘Er is meer tussen
hemel en aarde, daar ben ik van overtuigd.

Gerdina van der Plas

Het verhaal is waar gebeurd; In de interviews leest u
de neerslag van de gesprekken, die met mensen zijn
gevoerd. De tekst van het artikel wordt altijd voor de
publicatie door de geinterviewde personen goedge-
keurd. In het artikel wordt de visie en de belevings-
wereld van de geinterviewden weergegeven. Andere
belanghebbenden kunnen hun eigen mening hebben.

OUD CLIENT

Delen is eenvoudig
Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Matteiis 5: 7

Het was een koude winderige dag in juni, maar we wilden graag een eindje langs
de zee lopen. We kwamen langs een viszaakje, waar je voor een bescheiden be-
drag een visje met friet koopt. Heerlijk, zelfs als je bijna uit je hemd waait. In mijn
ooghoek zag ik een zwerver komen met een grote plastic draagtas en wat je zo

al meeneemt als zwerver. Zij ging in een luw hoekje zitten en dronk koffie uit een
papieren bekertje van een bekende supermarkt. Ik dacht ondertussen: ik ga zo voor
deze mevrouw ook een visje bestellen, maar de eigenaar van de eettent was me
voor! Met speels gemak en volkomen vanzelfsprekend kreeg deze dame een pa-
pieren zak met een visje en wat daarbij hoort! Wow — zo eenvoudig is het: gewoon
delen van wat jou gegeven is. Doen wat jij doen kunt. Bouwen aan de aarde met de
handen die jij hebt. Gewoon doen: delen.

Zorgen voor de mensenkinderen die God naast jou geplaatst heeft, is niet zo heel
moeilijk. Het kan vergezeld gaan door een gebed. Of misschien gaat het gebed
eraan vooraf. Maar op handen vouwen volgt als vanzelfsprekend handen uit de
mouwen. Dat kan door een respectvol en liefderijk gebaar naar een zwerver die
jouw pad kruist. Maar ook door nabijheid voor een buur dichtbij of veraf. Delen is
een brug van barmhartigheid. Ik zeg graag warmhartigheid. Zoals ik dat ervaar bij
zoveel vrolijke vriendelijkheid in alle tweede kansen van de kringloop van De Brug.
En dan te bedenken, dat de kansen van Gods barmhartigheid eindeloos groot zijn.
Wat een zegen daarin en daarvan te mogen delen.

Ds. Piet Rozeboom te Rijnsburg.

Hoe is het nu met?

In 2012 hielden we een interview met Pascal Vermeer.

Hij dronk al vanaf zijn 15e alcohol. Totdat mensen uit zijn
kerkelijke gemeente er bij hem op aandrongen om hulp te
zoeken.

Vanaf het moment dat hij hulp zocht, heeft het bij hem
twee jaar geduurd voordat hij echt inzag dat hij verslaafd
was aan alcohol. In het begin van zijn traject bij De Brug
dacht hij dat het wel meeviel, maar toen hij op een dag
door de landerijen van Leiden liep omdat hij weer te veel
gedronken had, is hij op zijn knieén gevallen en heeft God
om hulp gesmeekt. En God hielp hem van zijn verslaving af. Het was een heel proces,
maar God werkt op Zijn tijd.

L}
.

Ruim twaalf jaar later spreken we Pascal weer en vragen hem hoe zijn leven is
verlopen nadat hij clean is geworden.

‘Vier jaar nadat ik clean was, kwam mijn werk te vervallen en stond ik voor de keuze
wat ik nu moest doen met mijn leven. Toen kwam het idee in mijn hoofd om een
opleiding te gaan volgen voor ervaringsdeskundige in de verslavingszorg.

Deze opleiding duurde twee jaar en ik moest een ‘bijna’ fulltime stageplek hebben,
naast een dag school. Ik heb toen een brief geschreven aan De Brug of ik stage mocht
lopen en dit kon!

Na een jaar stage kreeg ik de kans om een vaste baan te krijgen bij De Brug Kringloop.
Hierop heb ik gesolliciteerd en ik ben aangenomen! Na een jaar ben ik doorgestroomd
naar het Inloophuis van De Brug. In deze twee functies kon ik mensen helpen die mijn
ervaring met verslaving goed konden gebruiken.

Op dit moment werk ik als begeleider op verschillende plekken binnen De Brug: het
Inloophuis, dagbesteding en woonbegeleiding’.
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Nu ik een tijdje in mijn huidige rol binnen

De Brug aan het werk ben, raak ik ook steeds
meer en meer betrokken bij de zorgprocessen
en alles wat daarbij komt kijken. En wat is de
wereld van de zorg continu in beweging zeg.
Nieuwe wetten, richtlijnen, en regels volgen
elkaar soms in hoog tempo op. Je zou zeggen
dat dit bedoeld is om de zorg te verbeteren,
efficiénter te maken en beter aan te laten
sluiten bij de behoeften van cliénten. Maar is
dat in werkelijkheid ook zo en komen we nog
wel toe aan waar het echt om draait?

Want door alle drukte die de administratieve
last en de verschillende veranderingen

met zich meebrengen, lijkt de kern van

ons werk, echte aandacht geven aan onze
cliénten, soms onder druk te staan. Terwijl
we ons bezighouden met het bijwerken van
protocollen en het invullen van formulieren,
blijft er minder tijd over voor datgene waar
het in de zorg écht om draait: omzien naar
een ander.

Onze cliénten hebben vaak al een
ingewikkeld pad achter de rug. Ze hebben
behoefte aan tijd, aan een luisterend oor, aan
mensen die hen zien zoals ze zijn. Dat vraagt
niet om nég meer regels, maar om ruimte.
Ruimte om even stil te staan, om een echt
gesprek te voeren, om te kunnen aansluiten
bij wat iemand nodig heeft, niet alleen op
papier, maar in het echte leven.

Bij De Brug proberen we de balans te
bewaren door onszelf steeds de vraag

te stellen: wat is nu écht belangrijk? Hoe
kunnen we in alle hectiek onze menselijke
maat behouden? Want ook al is het soms
zoeken, de kleine momenten van verbinding
herinneren ons eraan waarom we dit werk
doen. Een glimlach, een woord van dank, een
stap vooruit bij een cliént, dat is waar de zorg
voor ons om draait.

En zo moeten we blijven zoeken naar
manieren om de regels te omarmen zonder
onze missie uit het oog te verliezen. Zorg is
meer dan structuren en systemen; het is een
hart dat klopt voor anderen. En dat doen we
met overtuiging en liefde voor een ander,
door ons geloof heen. Samen met de vele
vrijwilligers die (gelukkig) veel tijd besteden
om een luisterend oor te zijn en ons als
medewerkers daarbij helpen. En dat doen we
al 30 jaar met elkaar, geweldig!

Michael van der Plas
Algemeen manager

NIEUWS

Financieel overzicht 2024 - Stichting Vrienden van De Brug

Giften Periode t/m december 2024
Kerken €  41.996,65
Bedrijven en instellingen € 60.221,31
Particulieren € 69.683,01
Totaal € 171.900,97

Nieuw pand Kringloop
De bouw van de Kringloop is in volle gang en
ze hopen in april 2025 open te gaan.

Word vrijwilliger bij de koffiecorner
van onze nieuwe kringloopwinkel!

Ben jij op zoek naar een gezellige en waardevolle tijdsbesteding?

Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers en collega’s voor de koffiecorner in onze
nieuwe kringloopwinkel!

Wat ga je doen?

- Koffie en thee zetten voor bezoekers

- Afwassen en opruimen

- Voorraad aanvullen

- Een warm welkom bieden aan iedereen die binnenkomt

Wanneer?
- Dinsdag t/m zaterdag (werken volgens rooster)

Wie zoeken wij?

Wij zijn een christelijke organisatie en hechten waarde aan de christelijke identiteit.
Onze vrijwilligers delen dit geloof en zetten zich in om anderen met liefde en aan-
dacht te helpen.

Ook voor dagbesteding!

Deze plek is niet alleen voor vrijwilligerswerk.

Zoek jij een fijne dagbesteding of ken je iemand die dat nodig heeft? Ook dat kan bij
ons in de koffiecorner!

Sluit je aan bij ons team van meer dan 160 vrijwilligers en maak écht het verschil!
De Brug, Katwijk, info@debrughelpt.nl, 071-4033733
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Dagbesteding

de voorlopige naam duidelijk aangeeft wat
we daar doen: ‘De Brug Dagbesteding’.

Bezig zijn. Het is belangrijk voor een mens
om iets om handen te hebben. lets waar-
voor je uit je bed komt en waardoor je aan
het eind van de dag kunt zeggen dat je iets
bereikt hebt.

Zo efficiént en doelgericht als de naam van
de locatie is de inrichting van de dagbe-
steding opzettelijk niet. Er zijn diverse ac-

De Brug Kringloop is ooit opgericht om in
deze behoefte te voorzien. Ex-verslaafden
die hun leven weer aan het opbouwen
waren, konden in de kringloopwinkel
weer oefenen met arbeidsmatige dag-
besteding in aanloop naar betaald werk.
Zowel qua zorginhoud als bedrijfsmatig
is de kringloopwinkel succesvoller
geworden dan iedereen vooraf had
verwacht.

Tegelijkertijd helpt De Brug niet meer
alleen (ex-)verslaafden, maar is De Brug
een steeds bredere GGZ-instelling ge-
worden. Ook komt verslaving vaak niet
alleen, maar kampen verslaafden met
meerdere problemen. Dit vraagt soms
om een andere omgeving om de eerst
stapjes te zetten naar een goed ritme
en een passende werkplek. Een pas-
sende werkplek is niet altijd betaald
werk, maar soms ook een goede plek
bij Provalu of langdurige aanwezig-
heid in de kringloopwinkel.

Door het succes van de kringloopwin-
kel is er behoefte ontstaan aan een
nieuwe vorm van dagbesteding. Meer
activerend en belevingsgericht, met aan-
dacht voor het opbouwen van draagkracht,
ritme en persoonlijke vorming. Daarom is
De Brug gestart met een nieuwe dagbe-
stedingsvorm aan de Smidstraat, waarbij

COLOFON

Stichting De Brug verleent hulp aan verslaafden en hun naasten,
ongeacht afkomst en levensovertuiging.

De Brug is onderdeel van De Hoop groep en werkt nauw samen met
onder andere de gemeente Katwijk, gemeenten in de Bollenstreek
Welzijnskwartier, Platform Kocon Katwijk e.a. De Brug is een christe-
lijke instelling. De medewerkers geloven in de Bijbel als Gods ge-
inspireerd, onfeilbaar Woord en aanvaarden Jezus Christus als Gods
Zoon en de enige weg tot behoud. Zij geloven dat elk mens waarde-
vol is in Gods ogen. De Brug is een HKZ gecertificeerde ggz-instelling.

Michael van der Plas  Algemeen manager

Henk Binnendijk Bedrijfsleider Kringloopwinkel
J.F.A.Démoed M. van der Plas (eindredacteur)
G. van der Plas S.M. Schmidt

M. Korpelshoek E.Verbree

tiviteiten waar mensen uit kunnen kiezen,
waarbij er drie hoofdgroepen zijn:

metaal, hout en handarbeid. lemand kan
werken met fietsen, meubels, kaarsen,
hout branden, reparaties uitvoeren of
spullen uit de kringloopwinkel controleren.

Het zorgteam van De Brug bestaat uit diverse disciplines waaron-
der psychologen, ambulant begeleiders, maatschappelijk werkers,
verpleegkundig specialist GGZ en een psychiater/psychothera-
peut.

Wij bieden behandeling, begeleiding, dagbesteding, wonen, ouder/
partnerwerk en een inloopfunctie.

Voor de overige projecten zie www.debrughelpt.nl. De Brug is tele-
fonisch altijd bereikbaar, in noodgevallen ook buiten kantooruren
via de 24-uurs telefonische bereikbaarheidsdienst.

De Brug wordt financieel gesteund door de overheid, plaatselijke
kerken, enkele bedrijven en een trouwe groep van vrienden.

Uw giften zijn van harte welkom; ze zijn aftrekbaar voor de be-
lasting. U kunt het werk van De Brug ook testamentair gedenken.

IBAN NL55RAB00331865165

Ben je een groot fan van puzzelen? Kom
puzzels controleren. Houd je ervan vieze
handen te krijgen? Kom fietsen repareren.
Samen maken we een activiteitenplan
met wat je kunt doen! Met ongeveer tien
andere deelnemers is het al snel gezellig.

De Brug Kringloop stoomt je klaar voor te-
rugkeer in een betaalde baan. De
Brug Dagbesteding ondersteunt
je bij het stellen van doelen, het
ontdekken van wat je leuk vindt
en het opbouwen van een goed
ritme met als doel doorstromen
naar De Brug Kringloop of een
passende plek ergens anders.
Niets doen is voor niemand goed.
Bezig zijn helpt je om te gaan met

onrust, zwaarmoedigheid en an-
dere psychische problemen. Het
ondersteunt je in het maken van
sociaal contact en het opbouwen
van een nieuw netwerk. Dit is
waarom De Brug zinvolle daginvul-
ling ziet als essentieel onderdeel
voor je herstel.

Lijkt het je leuk of heb je behoefte
aan deze vorm van dagbesteding?
Ook wanneer je bij een andere
organisatie behandeling of bege-
leiding krijgt, is het mogelijk om bij
De Brug Dagbesteding of De Brug
Kringloop te starten met dagbe-
steding. Stuur even een e-mail naar info@
debrughelpt.nl dan bellen wij je terug voor
een verkennend gesprek.

Polikliniek Katwijk
Schaepmanstraat 1
2221 ER Katwijk

T 0714033733
E info@debrughelpt.nl
I www.debrughelpt.nl

Polikliniek Lisse
Naussastraat 31
2161 RJ Lisse

Op afspraak
T 0714033733
| www.debrughelpt.nl

De Brug Kringloop

Heerenweg 5
2222 AM Katwijk

O 9 mo

T 071408 56 46
| www.debrugkringloop.nl



